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Isabelle Decraene (viool) 
Gerardo Agnese (bandoneon)

Jan Ducheyne (woord)
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Expo 
philip Weyts, beeldend werk  



24/8/21  -  20u  
Iers College
Janseniusstraat 1, 3000 Leuven

TICKETS: €10 - €8  (Leden Similes en Beschut Wonen De Hulster)
RESERVATIE: www.similes.be - vooraf inschrijven: definitief na overschrijving.
BETALING:  BE71 0011 0730 0769 van Similes vóór 18/8 of avondkassa cash
CONTACTINFO: Nadine Fossion similes.leuven@gmail.com - 0476 46 31 89
ORGANISATIE: Similes vzw i.s.m. Beschut Wonen De Hulster

LUNA ROJA
Isabelle Decraene, viool 

Gerardo Agnese, bandoneon 
Jan Ducheyne, voice performer

De sterren staan goed, de snaren gespannen, de maan zal rood kleuren, een uitzonderlijke avond dient zich 
aan. Als u hier getuige van wil zijn, kom dan naar deze voorstelling. We beloven u dat het intens, mooi en 
ronduit memorabel zijn zal.

Soms klikt het. En dan gaat het snel. Toen Isabelle Decraene een oproep deed of er iemand de gedichten van 
haar broer Philippe zou willen brengen samen met deze topvioliste en de bandoneon-virtuoos Gerardo Agnese, 
reageerde Jan Ducheyne meteen. Deze Oostendse dichter woont al meer dan een decennium in Brussel.

Tijdens de eerste repetitie werd het al duidelijk, de symbiose is totaal. De poëzie verweeft zich met de 
muziek, het trio vond elkaar meteen. Soms staat de muziek er als een orgelpunt tussen. Of de muziek als 
een opborrelend laken waaruit een gedicht tevoorschijn komt, of de muziek als rode draad bij de zwierige 
vaart en gloed van de gedichten.... Gedichten en muziek zijn een onlosmakelijk geheel geworden! Hoe mooi 
is dat niet?!

Jan Ducheyne zal naast de schitterende gedichten van Philippe Decraene één persoonlijk gedicht 
‘Tango Immortale’ brengen.

Dirk De Strooper, regie en enscenering
Nicolas Surra Spadea, lichtregie en klankregie


